
Kerst 25 december 2023 

 
Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Een Koningskind 

 

 

 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht    

als een stralende dageraad 

 

 

 

 
Voorganger: ds. G. W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 



 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Aansteken van de Kerstkaars 

 

Vandaag wijst de ster 

De weg naar het Kind 

Er opent zich een nieuwe weg 

Naar een hoopgevende toekomst 

 

Intochtslied: 477:1, 4 en 5 Komt allen tezamen 

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
O kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 

zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden – liturgische bloemschikking  



 

 

Lied: Zingenderwijs 16:1 en 2 

 

De druk van alledaagse dingen 

waar is het eind en het begin 

Ergens weerklinkt een oud verlangen: 
Leven met hart en ziel en zin. 

Breng ons dan in herinnering 
uw adem, geest van het begin 

 

Omringd door sporen van agressie: 
Wereld waarin de angst regeert, 

waar onze wens te zijn geborgen, 

andermans leven torpedeert. 

Breng ons dan in herinnering 

Compassie voor de vreemdeling. 
 

Gebed om ontferming 

 

Lied: ZW 16:3 

 

Leer ons vanuit uw woord te leven: 

Liefde die niemand tot iets dwingt, 

Zorg die ons dichter bij elkaar brengt, 

Vreugde die ons voor altijd bindt. 
Breng ons dan in herinnering, 

Uw zachtheid die de dood bedwingt. 

 

Leefregel: Jes.58:6-7 en 9-10 

 

Lied: ZW 16:4 

 

Liefhebben, houden van mijn naaste, 

Wees ons nabij, geen mijn en dijn. 

Ogen die vragen: maakt U ons vrij 

om kwetsbaar mens te kunnen zijn 

Breng ons toch in herinnering, 

Blijf en spreek van dat ene ding. 

 

 



 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Jes. 52:7-10 

 

Lied: 440:1 Ga, stillen in den lande 
 

Ga, stillen in den lande, 

uw koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 

van Hem die wonderen doet. 

Gij die de Heer verwacht, 

laat ons vóór alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

 

Schriftlezing NT: Joh. 1:1-14 

 

Lied: 654:1, 2 en 4 Zingt nu de Heer, stemt allen in  

 

Zing nu de Heer, stem allen in 

met ons die God lofzingen, 

want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 

Hij heeft het menselijk geslacht 

in ’t licht geroepen en bedacht 

met louter zegeningen. 

 
Maar wij verkozen ’t duister meer 

dan ’t licht door God geschapen 

en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 

Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 

en onze dag verslapen. 

 
Maar God heeft naar ons omgezien! 

Wij, in de nacht verdwaalden, – 



 

hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 

indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 

gelijk de morgen straalde. 

 
Verkondiging 

 

Lied: 478:1 en 2 Komt, verwondert u hier, mensen 

 

Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 

ziet vervuld der zielen wensen, 

ziet dit nieuwgeboren kind! 

Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 

ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 

ziet, die ’t licht is, in de nacht, 

ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 

wordt verstoten, wordt veracht. 

 
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 

hoe men Hem in doeken windt, 

die met zijne godheid wandelt 

op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 

zonder teken van verstand, 

die de hemel moet verblijden, 

die de kroon der wijsheid spant. 

Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden – Stilte – Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven:  1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 

 



 

Slotlied: 481:1 en 3 Hoor, de engelen zingen de eer 
 

Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 

voor het kind van Betlehem! 

Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen…. 

 
Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 


